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1. De kaart

‘Wat heb jij nou weer gekocht?’ 

Ik sjouw een groot doek naar binnen. Het 

is niet zwaar, alleen nogal groot. En daarom 

onhandig om te dragen. 

Ik lach geheimzinnig. 

‘Nou’, daagt mijn broer Stef me uit. ‘Wat staat 

erop? Is het een echt schilderij of ga je zelf 

kunst maken?’ 

Mama en papa zitten op de bank in de woonka-

mer. Stef op de stoel die ernaast staat. 

‘Nou?’ 

Alle drie kijken ze mijn kant op. 

Langzaam draai ik het grote ding om. 

‘De kaart van Nederland?’ zegt Stef ongelo-

vig. Hij begint te lachen. 

‘Je zit toch niet meer in groep 5? Daar leer je 

de topo van Nederland. Je hebt meer aan een 

wereldkaart.’

‘Pfoe’, reageer ik meteen. ‘Jij weet niet wat voor 

fantastisch plan ik heb. Wacht maar af, over 
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een poosje ben je jaloers dat je het niet zelf hebt bedacht.’ 

Ik hoor papa en mama zachtjes lachen.

‘Wat voor plan?’ vraagt mama dan nieuwsgierig. ‘Wat ga je 

ermee doen?’ 

‘Ik ga een reisgids maken. Met daarin de leukste plekjes van 

Nederland.’

‘Nou, daar zijn er al een miljoen van’, reageert Stef. ‘Trouwens, 

hoe kun je een reisgids aan de wand maken? Een reisgids is een 

boekje met allerlei bestemmingen en wetenswaardigheden.’ 

‘Dat weet ik ook wel’, zeg ik een beetje kattig. ‘Maar dit 

wordt MIJN reisbord. Ik ga met touwtjes een route maken 

over deze kaart. Dat zag ik op internet. Ik zet een pin bij 

leuke plekjes, gezellige eettentjes, leuke winkels om 

te shoppen en bezienswaardigheden. Het zag er op 

de foto online zo mooi uit. Dat wil ik maken. Ik ga 

meteen aan de slag.’ 

‘Echt iets voor jou, Rosa’, zegt papa. ‘Veel plezier. Ik 

heb nog wel een rolletje mooi dun touw in de garage liggen. 

Als je het nodig hebt, kom je het maar halen.’ 
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‘Is goed. Maar eerst moet ik natuurlijk bedenken waar ik ga 

beginnen.’ 

Ik hoor Stef lachen en iets tegen papa zeggen.

Wat ze zeggen, hoor ik niet meer. En het maakt me ook 

niets uit. Ik ben al onderweg naar mijn eigen kamer. 

Daar zet ik het bord op de grond tegen mijn bureau aan. 

Ik bekijk de kaart van Nederland eens goed. Stef heeft natuurlijk 

wel een beetje gelijk. Ik weet hoe alle provincies heten en de 

grote plaatsen kan ik ook aanwijzen. Maar ik weet niet hoe het er 

overal in Nederland precies uitziet, hoe het er ruikt en wat voor 

winkels er zijn. 

Ik denk aan ons dorp. En aan de knusse hobbywinkel van me-

vrouw De Groot. Ik denk aan de bakkerij in ons dorp, waar ze het 

lekkerste brood van Nederland verkopen. Tenminste, dat denk 

ik nu. Ik moet er zelf ook een beetje om lachen. Dat die informa-

tie vast niet helemaal klopt, weet ik ook wel. Overal in Neder-

land zijn natuurlijk leuke winkels met mooie spullen, lekkere 

broodjes kun je overal kopen en er zijn zo veel mooie plekjes om 

naartoe te gaan. 

Bij het vak geschiedenis hebben we het ook over Nederland. 

Volgens onze docent, meneer De Vries, kun je het hedendaagse 

leven pas begrijpen door het verleden. Door opgravingen die 

‘Is goed. Maar eerst moet ik natuurlijk bedenken waar ik ga 
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er gedaan zijn, weten wij hoe mensen vroeger hebben geleefd. 

Door tekeningen op rotswanden uit de prehistorie weten wij hoe 

mensen vroeger op jacht gingen en op welke dieren ze jaagden. 

Meneer De Vries vertelt elke keer aan de hand van een grote 

tijdlijn, die achter in onze klas hangt. Daarop kun je de verschil-

lende periodes zien uit de geschiedenis. We krijgen nu les over 

de Grieken en de Romeinen. 

In ons geschiedenisboek staan plaatjes over hoe vrouwen er in de 

middeleeuwen uitzagen.  Romeinse vrouwen droegen eenvou-

dige jurken, die tunica’s werden genoemd. Soms droegen ze een 

stola. Dat was een kledingstuk zonder mouwen en hing over de 

schouders en die droegen ze over de tunica.  

Ik denk weer aan het reisbord dat ik wil maken en op mijn tele-

foon zoek ik naar de plaatjes die ik eerder heb verzameld. 

Hoe zal ik het aanpakken? Ik pak een vel papier uit het laatje van 

mijn bureau om ideetjes op te schijven. 

Het bord moet mooi blijven, vind ik. Dus ik kan er geen stukken 

tekst bij schrijven en in het bord prikken. 

Ik denk even na. 

Misschien kan ik nummertjes maken en die op bepaalde 

plekken in het bord prikken. De nummertjes verwijzen 

dan weer naar het nummer in een reisgids. 

Het bord moet mooi blijven, vind ik. Dus ik kan er geen stukken 

tekst bij schrijven en in het bord prikken. 

Ik denk even na. 
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